ALFRED NORTH WHITEHEAD (1861-1947), EEN DENKER VOOR DE 21STE EEUW?

Alfred North Whitehead (1861-1947) is een filosoof die niet zo'n grote bekendheid geniet. Volgens
Hans Joachim Storig, de auteur van het bekende overzicht van de filosofie, is hij echter een denker
van eerste rang. Hij verdient, volgens hem, evenveel aandacht als Kant of Schopenhauer, en
misschien zelfs meer.

Zijn belang voor de éénentwintigste eeuw schuilt hierin dat zijn filosofie terdege rekening houdt met
de verworvenheden van de natuurwetenschap, relativiteitstheorie en

kwantummechanica. Tegelijkertijd is zijn denken vruchtbaar gebleken op talrijke domeinen, zoals
theologie, biologie en maatschappij en heeft hij de aanzet gegeven tot een hele beweging, het
procesdenken. Hij overstijgt ook het individualisme van de twintigste eeuw door verbondenheid als
categorie centraal te stellen.

In een eerste lezing maken wij kennis met de persoon van Whitehead en zijn originele bijdrage tot
de metafysica.

In een tweede lezing gaan wij in op enkele hedendaagse problemen die met de benadering van
Whitehead kunnen verhelderd worden: persoonlijke en Europese identiteit, evolutieleer,
determinisme en vrijheid, ethiek, schuld, hedendaagse benadering van de godsproblematiek, ...
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