WHITEHEAD, EEN FILOSOOF VOOR ONZE TID?

In de voorbije decennia is er zoveel gebeurd dat Europa op zijn grondvesten deed daveren. Het
crisisgevoel is al sinds de jaren zeventig een realiteit. Hoe moeten wij dat interpreteren? Het
postmoderne denken lijkt niet onmiddellijk een oplossing aan te reiken omdat het voor velen tot een
relativisme voert.

Hoewel Alfred North Whiteheads filosofisch werk in de eerste helft van de twintigste eeuw viel, toch
meen ik dat zijn denken uitzonderlijk goed aansluit bij de omslag van de cultuur die wij lijken mee te
maken.

Omdat te verduidelijken schets ik eerst deze omslag in de cultuur om daarna in te gaan op de wijze
waarop het denken van Whitehead daarvoor een uitstekend denkkader biedt.
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