WAAR GAAT HET MET DE WERELD TOCH NAARTOE? EEN KADER OM DE PROBLEMEN TE SITUEREN.

Als je regelmatig het nieuws beluistert of bekijkt, dan lijkt er weinig reden om optimistisch te zijn
over de toekomst. De hele wereld en zeker Europa heeft te kampen met problemen waarvan de
oplossing niet voor de hand ligt. Dat kan mensen ontmoedigen.

Zijn er echter ook tendensen die ons eerder hoopvol naar de toekomst laten kijken? Dat is veel
minder duidelijk. Toch zijn er die ook.

Geinspireerd door het concept van het algemeen menselijk patroon van de historicus Jan Romein
probeer ik een kader aan te reiken waarbinnen heel wat problemen gesitueerd kunnen worden. En
dan blijkt dat wij misschien eerder met groeipijnen te maken hebben dan met signalen van de
ondergang.

Na een inventarisering van de problemen van onze tijd presenteer ik een kader dat onze tijd kan
helpen duiden, geillustreerd aan de hand van de relatie tussen de mens en de natuur en de relaties
tussen mensen onderling. Daarna proberen wij de problemen vanuit het kader opnieuw te bekijken.

Misschien kan u na de lezing de toekomst iets hoopvoller tegemoet zien.
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