
Op zoek naar een nieuw godsbeeld 

Met de kritiek van het atheïsme in het achterhoofd gaan wij op zoek naar een nieuw godsbeeld dat 

aan die kritiek tegemoet komt. Daarvoor moeten wij een hele aanloop nemen en vertrekken van 

onze ervaring. Daarin kunnen wij sporen vinden van een dimensie die de mens overstijgt. Hoe wij die 

dimensie moeten onder woorden brengen, is geen eenvoudige opgave. Toch lijkt het mogelijk om 

een begrippenapparaat te formuleren dat recht doet aan de constateringen van de 

natuurwetenschappen en op basis daarvan een hypothese te formuleren die verschillende 

tegenstellingen overstijgt: geloof – wetenschap, geloof – atheïsme, christendom en andere 

godsdiensten. 


