CRISIS IN DE KERK

Het jaar 2010 was niet het meest gelukkige voor de berichtgeving over de Kerk. Naast de
ophefmakende pedofiliedossiers heeft zij ook de maken met een dreigende leegloop, tegen 2016
volgens sommige berichten. Daarnaast zijn de aanvallen van sommige atheistische auteurs in felheid
toegenomen.

Een eens zo bloeiend instituut dat mee de Europese beschaving heeft bepaald en dat doorgedrongen
was tot in alle lagen van de bevolking en tot in de kleinste dorpen, lijkt wel een doodstrijd uit te
vechten. Hoe is het zover kunnen komen?

Wij gaan op zoek naar oorzaken en proberen ook te laten zien dat de huidige moeilijkheden niet
noodzakelijk het einde van het christendom hoeven te betekenen maar dat er ook een toekomst
mogelijk is. De tijd van de massakerk lijkt echter wel voorbij. Maar christenen moeten het zout der
aarde zijn en dan zijn er misschien ook niet zoveel nodig.
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