Als wij het atheisme serieus nemen, ...

De atheistische van de tweede helft van de negentiende eeuw tot begin eenentwintigste eeuw
dragen veel argumenten aan om het geloof af te zweren. Een aantal van die argumenten zijn ook niet
te weerleggen. Feuerbach, Marx, Freud stellen een mechanisme voor en redenen waarom mensen
toch geloven alhoewel de natuurwetenschap God overbodig heeft gemaakt. Nietzsche benadrukt dat
het geloof de mens kleineert en dat hij het dus moet afschudden. Dawkins, Harris, Hitchens, Dennett
en anderen hernemen deze argumentatie en voegen er nog extra redenen bij om vaarwel te zeggen

aan een illusie. Zou het atheisme dan gelijk hebben?



